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"Toen ik na lange tijd de hand van mijn
hoge leraar, aan wie ik alles te danken
heb wat ik heb gevonden, weer in de
mijne mocht houden, toen ik voor het
eerst zijn goedige ogen zag stralen in de
zon van het zuiden en de zachte klank
vernam van zijn stem, toen zei ik hem
hoe groot mijn vreugde was nu uit zijn
mond ook dat laatste weten te mogen ver-
nemen, dat maar zo weinigen op deze
aarde ten deel kan vallen. En ik meende
toen nog dat dit weten niets anders dan de
leer zou zijn van een geheime ‘weten-
schap’, gelijkend op de aardse wetenschap-
pen, maar dan alleen overleverbaar aan leer-
lingen die zeer op de proef zijn gesteld.
Glimlachend keek de hoge meester mij
aan, zweeg een poos en zei toen:

“Je bent een ware zoon van het westen!
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Wat je niet als ‘wetenschap’ ontvangt,
komt je bedenkelijk voor, en je durft niet
op de waarheid te vertrouwen zolang die
je niet onder ogen komt in het kleed van
de ‘wetenschap’, op de manier zoals men
dit woord op jullie hogescholen opvat.

Je zult op een andere wijze moeten
‘leren’, mijn vriend!

Een andere soort van onderricht zul je
moeten leren begrijpen dan die alleen
waarde heeft in jullie landen.

Wil je tot de waarheid komen, dan moet
je vOoor alles de waan overwinnen dat de
waarheid een ‘weten’ zou zijn!

Je streven zal voortaan op iets anders
moeten worden gericht.

Je moet het gebeuren trachten te door-
gronden!”

Een ogenblik later ging hij verder:
“De wereld van de ziel is een bestendig
gebeuren.
Voor jou kan de wereld van de ziel zich
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alleen ontraadselen wanneer je als een
getuige van haar gebeuren in deze wereld
binnengaat, die voor aardse zintuigen
onbegrijpelijk is.

Eerst dan zul je die wijsheid vinden waar-
van zelfs de wijste niets kan ‘weten’,
maar die alleen werkelijk wordt geweten
door hem die dit gebeuren in zichzelf
heeft beleefd en het te allen tijde opnieuw
beleven kan.”

Op deze woorden van de eerbiedwaar-
dige leraar volgde lange tijd een diepe stil-
te, slechts af en toe onderbroken door het
honend geroep van een pepervogel. Met
verre blik zag de meester over de zilver-
groene wolken van het loof der olijfbos-
sen, terwijl ik in mijn geest de vraag
vormde of toch niet een bepaalde trap van
beschaving en weten een noodzakelijke
voorwaarde zou zijn, ook voor deze vorm
van weten.

De verhevene, die de vraag in haar ont-
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staan had gadegeslagen en in mijn geest
had gelezen (daar hij de uiterlijke taal van
mijn mond slechts met moeite verstond
en dus, hoewel vlak bij me, ook op gees-
telijke wijze mij moest begrijpen) begon
opnieuw te spreken en zei:

“Beschaving, weten, geleerdheid, esthe-
tisch gevoel, kunstkennis, wijsbegeerte,
kortom alles waar je bij je vraag terloops
aan hebt gedacht — zijn dingen zonder enige
waarde, wanneer het erom gaat het laatste
inzicht in de waarheid te verkrijgen.

Wat jij ‘filosofische speculatie’ noemt,
wat ook in mijn land sinds eeuwen in niet
geringe mate wordt beoefend - indien
mijn land al niet de bakermat is van deze
wijze om ‘wetenschap’ te beoefenen -
werkt in één woord remmend op de gees-
telijke krachten die de mens het beleven
van het geestelijk gebeuren in de ziel kun-
nen verschaffen.

Hier dwalen onze geleerden, wanneer ze
menen het laatste inzicht der waarheid op
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hun wijze te hebben gevonden; en jullie
geleerden in het westen dwalen, wanneer
ze vol ontzag de diepte van ons denken
bewonderen en in de resultaten ervan de
uiterst bereikbare kennis der waarheid
vermoeden.

Ook is het geen toeval dat bij jullie in het
westen mannen van het vlijmscherpe
denken zijn opgegroeid, die door hun den-
ken tot bijna overeenkomstige, indien
niet tot dezelfde resultaten zijn gekomen
als de denkers in ons land.

Zoals bij het schaakspel ontelbare combi-
naties in de figuren op het bord mogelijk
zijn, en het schaakbord, als de plaats waar
wordt gespeeld, toch nooit wordt verla-
ten, zijn ook alle resultaten die door het
denken kunnen worden verkregen, steeds
gebonden aan de wetten van het denken
zelf en kunnen hun speelveld nimmer
verlaten.

Wat men met denken echter zou willen vin-
den, ligt ver van dit speelveld verwijderd,
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kan wel een voorwerp worden voor het
denken - nadat men het heeft gevonden -
maar kan door het denken nooit ofte nim-
mer gevonden worden . . .”

Weer na een korte pauze, die door de
meester werd gebruikt om mijn begeleid-
ster — een vrouw uit een oude familie van
geleerden, die in alle takken van weten-
schap thuis was - enige ophelderingen te
geven over de verschilpunten tussen de
oosterse en de westerse wijzen van leren
en onderrichten, ging hij voort:

“Om de ‘steen der wijzen’, ‘de waarheid’,
het oerdiepe geheim van alle geheimen te
ontdekken — het uit de oerbron voort-
vloeiende, het rust-gevende en alle ver-
langen stillende — daartoe behoeft men
niet te weten dat de aarde om de zon
draait, dat de nachtelijke sterren geen
lichtjes zijn aan de hemelkoepel, maar
wereldlichamen, waar de donder en de
bliksem vandaan komen en nog zoveel
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andere dingen meer die door het verstand
van de mens werden ontraadseld.

Dit alles is ten slotte volkomen onver-
schillig voor het beleven van wat van de
oergrond is.

Iedere dag zou de zon om de aarde kunnen
draaien, donder en bliksem zouden de
uitingen van demonische machten kun-
nen zijn, de sterren zouden als kleine
gloeilampjes iedere avond door luchtgees-
ten boven onze hoofden aangestoken
kunnen worden . . .

Dit alles moet als beslist onbelangrijk
worden beschouwd waar het gaat om het
laatste inzicht der waarheid, om het bele-
ven van het eeuwige . . .

Een of andere fictie om al deze verschijn-
selen te verklaren, zou de mens even goed
dienen als het zekerste kennen van de
natuurlijke samenhang, dat door allerlei
gecompliceerde instrumenten kan wor-
den bevestigd.

Wij betreuren de richting van de men-
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selijke wil, die de mens dit weten als zo
buitengewoon waardevol heeft doen be-
schouwen, omdat het voor hem de weg
tot de geest voortdurend moeilijker maakt.
Door al dit weten verliest hij een wereld
van gevoelens, waarin hij blijvend thuis
behoorde te zijn.

Door zijn instrumenten schept hij voor
zichzelf gigantische organen van denkend
begrijpen, die volstrekt niet in een harmo-
nische verhouding staan tot zijn gegeven
begripsvermogen. En hij misleidt zichzelf
wanneer hij meent door deze verstandelij-
ke inzichten, die reeds lang niet meer
overeenstemmen met zijn feitelijke wer-
kings-mogelijkheden, de waarheid, die hij
tenslotte zoekt, ook maar een duimbreed
naderbij te zijn gekomen . . .

Alles wat hij z6 bereikt, is het bewustzijn
van een machteloosheid met betrekking
tot de macht die hem werd gegeven, een
gevoel van disharmonie tussen ‘weten’ en
kunnen-bereiken.

20



Dit gevoel van machteloosheid verleidt
hem ertoe om de macht die hem werke-
lijk — maar op zuiver geestelijke wijze - is
gegeven, te minachten, terwijl hij tegelij-
kertijd met trots kijkt naar zijn ‘uitvin-
dingen’, zonder zich ervan bewust te wor-
den dat juist die het zijn die hem het
beste ontroven, doordat ze het streven
van zijn wil vasthouden in een richting
die zich absoluut van het eigenlijke eind-
doel verwijdert . . .

Hij ziet het betrekkelijke niet in de feite-
lijkheden van de uiterlijke wereld, ziet
niet dat de ‘wetten’ der natuur die hij op
deze wijze meent te kennen - zelfs wan-
neer hij ze heel goed kende — toch maar
voorwaardelijk geldig zijn, en dat de
kracht van de geest weliswaar niet de
‘wetten’ kan veranderen, maar wel de voor-
waarden van de uiterlijke wereld . . .

Het eeuwige echter, dat hij met al zijn
inspanning toch graag steeds helderder
zou willen leren onderscheiden, blijft op
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deze wijze, zolang de richting van zijn
zoeken niet verandert, duurzaam ver van
zijn inzicht verwijderd.

Morgen al zou deze gehele wereld der
onmetelijke ruimte in stof uiteen kunnen
vallen, een nieuw werelden-Al met
geheel andere beperkingen zou de ruim-
ten kunnen vullen, ‘natuurwetten’ zou-
den in werking kunnen treden waarvan
jullie gehele ‘wetenschap’ nog niets ver-
moedt, en toch zou er in de eeuwige
geest, die door een ondervinding moet
worden begrepen, niets zijn veranderd.

Nietig en kortstondig is al het trotse
‘weten’ dat je in het uiterlijke tracht te
bereiken, nietig en kortstondig is al het
vermeende ‘inzicht’, dat nog het wijsgerig
denken als hulpmiddel nodig heeft. Maar
het begrijpen van het werkelijke, dat door
een beleving wordt tot stand gebracht,
maakt van de ongeleerdste bedelaar — die
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zonder enig besef van wat jullie ‘bescha-
ving’ en ‘vooruitgang’ noemen, in zijn hut
in het bos zit, en slechts leeft van de
milde gaven der pelgrims die door de jun-
gle trekken — een eeuwige koning van alle
werelden, een meester van alle leven.

Weliswaar behoef je niet als zo'n yogi
in het oerwoud te gaan leven; het is ech-
ter wel gewenst dat de wijsheidsleerling
die in het avondland woont, zover op de
hoogte is van het uiterlijk weten van zijn
tijd dat hij in de taal van zijn tijd met de
mensen van zijn land kan spreken. Maar
alle inzicht in het uiterlijk weten mag
voor hem niet de weg versperren die hem
belevend voert naar het weten van de
geest, mag voor hem geen kluister wor-
den, die hem in het voortgaan hindert!
Eerst wanneer hij zijn uiterlijk weten
overwonnen heeft, mag hij serieus hopen
in zich het zeker-'weten’ te zullen vin-
den, in het beleven van de geest!” -
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